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“Voor 15-jarige

ﬁ)ngens was
artenzaak’

et een

‘Het allerbelangrijkste én het geheim van het kunnen
aangaan van de confrontatie met de wereld is, de
wijze waarop Daniél en zijn vrienden de confrontatie
konden aangaan. Er staat geschreven dat Daniél zich
voornam ‘in zijn hart’, dus vanuit een ander hart,
een nieuw hart. Dat is wat we nodig hebben, een
ander hart’.

W.de Jongste,
Gouda

atzeids. AT Huijser op vrijdag
D 17 februari voor zo'n 180 stude-

renden tijdens de winterconfe-
rentie van de studerenden van de Gere-
formeerde Gemeenten. De Sliedrechtse
predikant schetste vier omgangsmogelijk-
heden met de seculiere wereld: isolatie,
assimilatie, fragmentatie of confrontatie.
‘Isolatie gebeurt uit angst. Het is goed je
af te vragen waar die angst vandaan komt.
De oorsprong van assimilatie is ten diepste
ook angst: meebewegen als ik maar niet
opval. Wie fragmenteert, maakt een wereld
van de zondag en een wereld van doorde-
weeks. De setting van het moment bepaalt
de keuze. Echter, de onderdompeling in de
wereld van doordeweeks zorgt ervoor dat
er geen aansluiting meer kan zijn met de
wereld van de zondag. Dat zal in het ergste
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geval leiden tot het: Adieu God! aldus ds.
Huijser.

Volgens de predikant kénden de vier 15-ja-
rige jongens in Babel niet isoleren, assimi-
leren of fragmenteren. 'Hun confrontatie
was een hartenzaak, hoewel ze werden
gedwongen om Babels te eten, te heten en
te weten. Waar moet jij het van hebben?
Van een leeg testament van je ouders met
een set regels zonder hart? Van een spre-
kend geweten? Of ligt er door genade iets
anders in het hart, waardoor je in beginsel
gestorven bent aan de wereld?”

Provocatie

De predikant vroeg zich af of Daniél er
wel voor had moeten kiezen om met open
ramen het gebed te doen. Hij ging in op de
vraag of het goed is constant de confron-

tatie aan te gaan. Ds. Huijser: ‘Er is verschil
tussen de confrontatie uit de weg gaan

en de confrontatie te zoeken. Daar waar
de Naam van God en Zijn eer in het geding
zijn, mogen we niet zwijgen. Is bidden met
open vensters provocatie? Nee, het was
belijden. lk wil je vragen: durven we de
confrontatie nog aan te gaan in de hoop
en verwachting dat de Heere uitkomst
geeft?’

Tijdens de plenaire discussie kwam de
stelling voorbij:‘De gevaren binnen de
christelijke wereld zelf zijn groter dan de
bedreigingen van buitenaf’ Een van de
aanwezigen vertelde dat hij stage loopt
op een reformatorische basisschool, maar
daar soms een on-Bijbelse voorstelling
van geloofszaken ervaart.

Ds. Huijser: ‘Ook op onze synode spraken
we over dit verschijnsel. Er is sprake van
verwarring binnen de zuil en binnen de
kring van eigen kerken en scholen. |k zie de
zegen van het reformatorisch onderwijs,
maar er zijn oorzaken waarom we ons
zorgen maken. We hebben de vinger bij het
Woord te leggen’

Kritische vragen

‘Wat is de verantwoordelijkheid van de
kerk en van een student als deze laatste
de connectie met de kerk dreigt te ver-
liezen?' zo vroeg een student. Ds. Huijser:
'De kerk moet zichrealiseren dat iedere
kritische jongerenvraag nog geen onheili-
ge aanval is. Een antwoord als: Als God je
bekeert, worden al dat soort vragen opge-
lost) zei een jongere. Aan de andere kant
lijkt het er soms op dat je pas meetelt als
je als student ook kritisch staat tegenover
je eigen kerk. Van beide kanten is er dan
eerlijke reflectie op eigen handelen nodig!

Persoonlijk

Ds. Huijser verbond er een persoonlijke
noot aan toe: ‘lk was als tiener in eigen
waarneming een lieve en vrome jongen die
van ‘a naar beter’ ging. Totdat er een predi-
kant in onze gemeente kwam die preekte
over ‘Tenzij uw gerechtigheid overvloedi-
ger is dan die van de Schriftgeleerden....
Alles werd me ontnomen en ik zat met
gebalde vuisten onder de prediking. Totdat
de Heere ging ontdekken. Toen bleef er van
mijn vroomheid niets meer over, brak de
Heere alle tegenstand en kwam er plaats
voor de bediening van Christus. Een van de
allerliefste teksten in de Bijbel is voor mij
dan ook de tekst dat Christus te Zijner tijd
voor de goddelozen gestorvenis. Als ik het
over deze dingen mag hebben op de preek-
stoel, ben ik in mijn element: S





